
Songfestival Medley  

Shangri-La Gerard Joling 

Leven liefde 

'K ben op zoek naar Shangri-la 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh  

In een nacht van neon en de geur van schalend bier  

Staat daar een kamerscherm van rijstpapier 

De wereld is wat iemand , eigenlijk wil zien 

In een jungle van beton  

Voel je haast de liefde niet 

Wie kan leven , zonder liefde 

 'K ben op zoek naar Shangri-la 

Oh oh oh oh oh leven  

Zonder liefde  

'K ben op zoek naar Shangri-la 

 

Ding a dong  Teach Inn 

Is het lang geleden, is het lang geleden dat je hartje riep 

Met z'n ding dinge dong. 

Is het lang geleden, is het lang geleden 

In de zomerzon ging het Bim bam bom. 

Tikketak gingen uren,  hoelang zou het duren 

Tikketikketakke dan bim bam bom. 

Tikketak al die nachten bleef ik op je wachten. 

Tikketikketakke toen bim bam bom  

De tijd was om. 

  

De Mallemolen Heddy Lester 

In de mallemolen van het leven 

Draai je allemaal je eigen rondje mee  

De molen draait ook zonder jou  

Je paard blijft nooit lang leeg 

Dus kom draai met die mallemolen mee 

Bij die mallemolen van het leven 

Staat iedereen te wachten in een rij 

Wachten tot je mee mag doen,  het duurt misschien wel even 



Maar voor iedereen is er een plaatsje bij. 

In de mallemolen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. 

De molen draait ook zonder jou. 

Je paard blijft nooit lang leeg 

Dus kom draai met die mallemolen mee 

 

Amsterdam Amsterdam (wordt Rotterdam) Maggy Macneal 

Waar in de wereld je ook bent  

Je denkt terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent . 

Maar, opeens herinner je je weer 

Er was een eindeloze sfeer 

En die is er telkens weer 

In Rotterdam Rotterdam 

Is van alles aan de hand 

Rotterdam Rotterdam  

De stad waar alles kan 

Rotterdam Rotterdam 

Iedereen die weet ervan 

 

Vrede Ruth Jacott 

Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen 

een als het nat is heeft 'Ie moeite om te remmen. 

Daarom is er met het asfalt iets gedaan 

Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan. 

We weten allemaal dat goochelaars bedriegen 

En dat geen mens waar ook ter wereld zelf kan vliegen 

De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat 

Ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat. 

We bouwen huizen om orkanen te weerstaan 

en maken schepen om in elke storm te varen. 

Er wordt gesleuteld aan een lamp  

Die nooit kapot zal gaan. 

Het wil alleen nog niet zo lukken 

Om de vrede te bewaren. 

Te bewaren. 

 

 



De troubadour Lenny Kuhr 

Hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek 

Hij maakte blij melancholiek,  de troubadour 

Voor ridders in de hoge zaal, zong hij in stoere sterke taal  

Een lang en bloederig verhaal 

De troubadour . 

Maar ook het werkvolk uit de schuur  

Hoorde zijn lied vol avontuur 

Hoorde bij het nacht'lijk keukenvuur  

De troubadour de troubadour. 

En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op 't nat 

Voor wie nog staan kon  en wie zat de troubadour,de troubadour  

La la la la la la lei la la lei la la la la la lei la la la 

La la la la la la lei la la lei la la la la la lei la la la la la la la la la lei la la lei la la la la la la la la lei la 

enz. 
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